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Alexandra met dochter Tessa in de tuin die nog moet worden aangelegd. Op de voorgrond 
FloorAfbeelding: Loraine Bodewes 

Zeven jaar woonde Alexandra Berden met haar twee dochters in het Witte Dorp in 
Maasniel toen de wijk tegen de vlakte ging. Sinds kort is het drietal terug op de oude stek. 
In een spiksplinternieuwe woning. 

Ja, het was een heel gedoe, geeft Alexandra Berden meteen toe. Twee keer in korte tijd verhuizen. Twee 

keer je boeltje in dozen pakken. Twee keer de handel weer uitpakken. Maar de Roermondse en haar 

dochters Tessa en Gwen hadden het er graag voor over. Zelfs Floor, een ruwharige teckel die het niet zo op 

vreemden heeft begrepen, is blij terug te zijn op het oude nest met haar hondenvriendjes van weleer. Het 

Witte Dorp is nu eenmaal „de fijnste wijk van Roermond”, vindt Alexandra. 

Lees ook: Eerste inkijk in hernieuwd ‘witte dorp’ Maasniel: ‘Wordt het zoals vroeger? Het is 

afwachten’ 

Ze is niet de enige. Niet voor niks koos ongeveer de helft van de bewoners ervoor twee keer te verkassen en 

terug te keren na de sloop en nieuwbouw van het Witte Dorp. De 66 naoorlogse woningen moesten tegen 

de vlakte omdat ze ‘op’ waren. Wit waren de huizen trouwens allang niet meer. De oorspronkelijke witte 

betonplaten bleken te bladderen, reden waarom er al snel een steen tegenaan gemetseld werd. Alexandra 

woonde er zeven jaar toen de slopershamer in de wijk ging. Tot groot verdriet van veel ouderen, weet ze 
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nog. „Sommige mensen waren in hun huis geboren. Hadden er hun eigen kinderen weer zien opgroeien. 

Voor hen hoefde die nieuwbouw niet.” 

Tocht 

Niettemin, erg prettig wonen qua comfort was het niet meer. „De ramen hadden enkel glas en het tochtte 

als een gek. Ik had overal van die ‘worsten’ liggen om de kieren een beetje dicht te houden.” Nee, dan is 

haar nieuwe huis aan de Iepenlaan een stuk duurzamer, weet Berden. Daar komt geen gasleiding meer aan 

te pas. „Koken doe ik op inductie. En zie je dat grote ding daar achter in de tuin? Dat is een warmtepomp. 

Die regelt de temperatuur in huis. Enig nadeel is dat je er niks voor mag zetten en liefst drie meter vrij moet 

laten.” 

De nieuwe woning heeft nóg een groot voordeel: hij telt drie fatsoenlijke slaapkamers waardoor de meiden 

nu elk een eigen kamer hebben. „Da’s toch fijner dan delen met je zus”, vindt Tessa die nog vakantie heeft 

en ook even kwijt wil dat ze het Witte Dorp top vindt om te wonen. Vlakbij het centrum en vlakbij het 

station bijvoorbeeld, waar ze elke dag naartoe moet om met de trein naar haar opleiding in Venlo te reizen. 

„Rond de vijver bij de Jo Gerrishal is het heerlijk wandelen met Floor. En het is hier veilig. Je hoeft ’s 

avonds niet bang te zijn op straat.” 

Etensresten 

En schoon, wil haar moeder nog even gezegd hebben. „We hebben van de woningstichting tijdelijk een 

huis gehad in de Schout Wylerstraat in Tegelarijeveld. Daar stikte het van de zwerfkatten. Omdat mensen 

vanaf de balkons etensresten naar beneden gooiden. Echt vies.” 

Maar het allerbelangrijkste van het Witte Dorp is toch de sociale cohesie, luidt de eensgezinde mening. 

Iedereen kent iedereen. Zelfs na terugkomst zien de dames - en teckel Floor - nog vele bekende gezichten 

in hun omgeving. Bovendien heeft het ook zo zijn voordelen, zo’n spiksplinternieuw huis waarvan je de 

eerste bewoner bent, vindt Alexandra. En ach, dat gezeul met dozen is zo vergeten. „Twee keer verhuizen 

ruimt ook lekker op.” 

 


